
Mijn  Herinnering aan Bertus, is met een grote glimlach. 
 
De gezelligheid, na onze partijen aan de bar, en de no nonsens, waren onvergetelijk. Bertus was de 
aangever, je kon niet anders, dan reageren er op, tot dat het de spuigaten uit liep.  
 
Bertus was ook invaller in ons viertal van, Paul, Frans, Maarten, Michiel, Jasper en mijzelf Loes.  
 
Maar de meeste indruk, en dat vergeet ik nooit, Bertus en ik schaakten de afgelopen week (niets 
vermoedend, dat het einde toch nog zo snel kwam), via de app. Zie foto. Lida zijn vrouw heeft deze 
foto gemaakt, Bertus liggend op de bank met schaakbord en thee.  
 
En ik thuis noteerde al onze partijen. Maar helaas, kwamen we vaak maar tot 20 tot 22 zetten soms 
minder, en dan was Bertus geheel uitgeteld, maar we begonnen vol goede moet weer opnieuw elke 
dag, weer met rust  periode er tussen. Want schaken deed Bertus graag ,want dan moest hij zich 
goed concentreren, en zo vergat hij een beetje  de  pijn en de moeheid.  
 
Ik ben blij dat ik dat nog voor Bertus doen kon.  
 
Bertus bedankt. Liefs Loes.  
  

 


