
Afgelopen donderdag 9 april jl. ontvingen wij het bericht, dat onze schaakvriend Bertus in alle rust is 
overleden. Bertus was onder velen van velen van ons een zeer gewaardeerde, sociaal en vriendelijke 
schaakvriend. Persoonlijk heb ik Bertus al vanaf 1969 ( dus al 51 jaar lid) al leren kennen,bij de 
toemalige Schaakvereniging MOIRA aan de plompetorengracht. We  hebben in al die jaren diverse 
verhuizingen meegemaakt van Lepelenburg (Menzahuis naar badhuis W.van  Noortplein en tenslotte 
ons huidige home Het Rode Kruisgebouw. Aan gezelligheid heeft het nooit ingeboet. Op ons huidige 
lokaal bleef de gezelligheid altijd bestaan. Het werd nog gezelliger toen we enige tijd geleden een 
vriendenapp opstartten met Loes, Frans, Maarten, Jasper en ondergetekende. Er werd heel wat 
afgeappt (ook onzin natuurlijk). Ook de kansen voor de vrijdag werden besproken. Ook andere 
dingen zoals etentjes en ergens wat drinken werden afgesproken.   Op de schaakvereniging dronken 
Bertus en ik eerst voor de (wedstrijdpartij) altijd een biertje om de kansen van het schaken (wat een 
leugen) wat te verhogen. Ook met de andere appleden werden tijdens en na afloop gezellig wat 
nagepraat onder genot van een drankje.    

Dit alles is helaas, met Bertus, niet meer mogelijk. Bertus we zullen je missen. Primair was 
gezelligheid en doe je best met schaken.   

Bertus rust zacht!   

Henk   

 

 


